
 

 

Gedicht van Elif 

Wij zijn allemaal kinderen, die wonen in Eemnes 

Wij maken veel plezier hier, maar ’s avonds in mijn bed 

Dan denk ik aan mijn oma in dat verre land 

Ik zou haar zo graag knuffelen, haar strelen met mijn hand 

Ik heb hier heel veel vrienden, Ik speel en heb veel pret 

Op school is het ook leuk, maar ’s avonds in mijn bed 

Dan denk ik aan mijn opa in dat verre land 

Ik zou graag met hem wandelen samen hand in hand 

Soms is Holland zonnig, meestal is het nat 

Dan heb ik heel veel heimwee naar mijn oude stad 

Gelukkig kookt mijn moeder nog van daar 

Dan ruikt het weer naar vroeger, dan is mijn heimwee klaar 

 

  


